Preek brandoffer 2020 “Opgebrand voor God”
Schriftlezing: Lev 1:1-17

“Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur
voor de HEERE” (Lev 1:9C)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus

(1) Intro

Waarom nu een preek over het bijbelboek Leviticus?

Een preek over het 3¢ bijbelboek

Leviticus hoofdstuk 17

Het hoofdstuk dat de instelling van het brandoffer beschrijft.

Waarom?

Ik zal u en jou eerlijk behandelen.

Ik preek vanmorgen over Leviticus 1 vanwege het feit dat ik
nogal “getriggerd” werd door een uitspraak van professor Bram
van de Beek. Professor Bram van de Beek - in de wandelgangen
ook wel BRAMEN-BRAM genoemd. Maar van deze spraakmakende
theoloog las ik een uitspraak uit zijn boek “De kring om de
Messias”.

In dat boek schrijft van der Beek deze ene volzin: “Zonder
ceremoniéle wetten zullen we nooit Christus verstaan”.

En ik kan me voorstellen: u en jij wordt daar nu direct warm
of koud van. Maar voor mij persoonlijk was dat anders.

Anders gezegd: deze woorden lieten mij niet meer los.

Ik werd er door “getriggerd”

Dat wil zeggen: ze riepen iets bij me op

Ze prikkelden mij tot nieuwsgierigheid.

Op de een of andere manier raakten ze iets diep van binnen aan
wat i1k niet meer kwijt raakte.

“Zonder ceremoniéle wetten zullen we nooit Christus wverstaan”.

En in gewoon Nederlands wil dit zeggen:

Wie Jezus is - waarom Hij in de wereld is gekomen - waarom Hij
op aarde heeft rondgewandeld - waarom het kruis Gods ultieme
liefdesverklaring is: om dit alles dicht bij ons leven te
krijgen hebben wij de offerwetgeving van het Oude Testament
nodig. =2 Want in de offers is Christus aanwezig.

De persoon van Christus waarvan de apostel Paulus in zijn
brief aan Kolosse schrijft: “Dat in Hem - en door Hem - en

voor Hem alle dingen zijn geschapen” (Kol 1:16)
Ja het gaat zelfs nog verder als de apostel vervolgt: “Want
alle dingen bestaan tezamen door Hem” (Kol 1:17)

Ook in Leviticus gaat het dus om Christus.



En willen we Hem verstaan - weten wie Hij is - willen we al
onze vreugde in Hem vinden: dan zullen we - volgens Van de
Beek - zeker de ceremoniéle wetten moeten bestuderen.

We lezen en herlezen dus de Schrift om onze volheid in Hem
voor ons leven te gaan verstaan.

En ik hoop dat dit ook uw en jouw verlangen is.

Dat we niet alleen elke zondag hier een kerkbank warm zitten
te houden maar dat het ons om het kennen van Jezus te doen is!

(2) Totaal offer:
Nu: Om die reden dus vanmorgen een preek over de voorschriften
die het Woord van God geeft over het Brandoffer.

Het brandoffer dat een zogenaamd “Totaal-offer” is.

Dat wil zeggen: een offer dat geheel en al verteerd moet
worden door het vuur op het altaar.

Alleen de huid blijft over. En waarom dat zo is - ik hoop daar
aan het eind van de preek op terug te komen.

Maar dit mag u en jij in de 1ste plaats onthouden: het
brandoffer is een TOTAAL-OFFER

Weet u - ik durf het bijna niet te zeggen - maar weet u - wat
het Griekse woord voor brandoffer is?

Dat is het woord: “holocaust”.

De Holocaust - wat ons doet denken aan de periode van de
tweede wereldoorlog. 1940 - 1945. Het is die periode waar maar
liefst 6 miljoenen joden letterlijk door de Nazi’s letterlijk
zijn opgeofferd. Opgeofferd als dagelijks brandoffer in de
vernietigingskampen.

En even voor de kenners onder ons. Het woord is de afleiding
van het Griekse woord “Holokauston”.Holokauston is een
zogenaamd samengesteld werkwoord.

Het bestaat uit : HOLOS en KAUSTOS

HOLOS = geheel

KAUSTOS = verbrand

Holokauston wil dus zeggen: geheel verbrand. En vanwege de
eerbied voor het brandoffer zal een jood dit woord holocaust
niet op zijn lippen nemen. De jood spreekt liever over de
Sjoa. De term Sjoa wat wil zeggen vernietiging.

Maar ook dat roept dus het brandoffer op. De holocaust.

Ik las in het Wikipedia-artikel dat er van die 6 miljoen zijn
er naar schatting ruim 100.000 Nederlandse joden verbrand.
100.00 joden - dat is bijna de hele Alblasserwaard bij elkaar.

Het brandoffer - De Holocaust: in de vernietingskampen is dat
dus de geur van verbrand mensenvlees. Ik heb ergens gelezen:
dat overlevenden met name die geur van de mortuaria nooit meer



kwijt zijn geraakt. Die sterke doordringende geur zit als het
ware in hun lichaam opgeslagen.

En ook wil je dan het verleden begraven - zonder dat je er
zelf voor kiest kun je alleen al door een geur te ruiken - de
hele dag van slag zijn. Dan ben je echt getraumatiseerd.

Levenslang emotioneel verwond geraakt.

(2)

En toch is met name “De geur” - zeg maar die de opstijgende
rook) een belangrijk aspect van de offerwetgeving.

Zoals we dat lezen in ons tekstwoord: “Het is een brandoffer,
een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE".

Drie keer - als een soort refrein is deze zin in Leviticus 1

En in de joodse Bijbel wordt voor “die aangename geur” een
nogal bijzonder woord gebruikt. In dat woord kunnen wij de
naam van Noach terugvinden.

Noach - een naam die de grondbetekenis heeft van “RUST”

De geur - die dit totale offer laat opstijgen tot God is dan
ook een rustgevende geur voor het aangezicht van God.

In de zogenaamde Naardense Bijbel is dat prachtig terug te
lezen. We lezen daar: “Reuk die tot rust brengt voor de Ene”

e God wordt door deze opstijgende geur tot rust gebracht.
e FEr zit voor Hem iets “aangenaams” in.
e Hier vind God zijn vreugde in.

En dit aangenaam zijn is tevens de kern van de zogenaamde
vrijwillige offers.

En dat zal ik verder uitleggen.

In het boek Leviticus worden namelijk 5 offers beschreven.
Vijf offers - u en jij ziet het: precies één hand vol

1) Brandoffer

(

(2) Spijsoffer
(3) Vrede

(4) Zondoffer
(5) Schuldoffer

En de 1st¢ drie offers in dit rijtje zijn dan de zogenaamde
vrijwillige offers. En ik ben er van overtuigd dat de Heilige
Geest iets bijzonders wil aangegeven bij deze indeling.

Want vrijwillig wil in de 1st® plaats dit zeggen: dit heeft
niets met zonde of schuld van doen. Daarvoor zijn de zond en
schuldoffers in deze opsomming. Maar die zond - en
schuldoffers staan op nummer 4 en 5

Die zijn als laatste twee opgesomd in dit rijtje!

En begrijp me goed - zonde en schuld - die zijn er zeer zeker
in ieder mensenleven. Maar let nu eens op: God de Heere begint
daar dus niet mee!



Maar dit wil graag benadrukken: God begint met die offers waar
Hij vreugde in kan vinden. Offers waarop Hij kan “rusten”

Zoals we dat lezen in ons tekstwoord: Het is een brandoffer,
een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE".

En dan wil ik nog een trede dieper gaan.

Want ik ontdekte tijdens de voorbereiding iets heel
opmerkelijks. Want heel bijzonder is dat bij het “Schuld en
zondoffer” ander woord Hebreeuws voor die opstijgende rook
wordt gebruikt.

Er wordt een Hebreeuws woord voor verbranden gebruikt die we
dienen te vertalen met een verterende geur!

Vernietiging

Het is meer een oordeelsvuur!

Er wordt dan de woordstam SaRaPH gebruik. Saraph waar wij
het woord Seraph of Seraphim in horen klinken.

En de Seraphs dat zijn een bijzondere soort engelen.

Het zijn troonengelen die de heiligheid van God bewaken.

In Jesaja 6 1s er één van die brandende Serpahs die een kool
neemt van het altaar om daarmee de mond van Jesaja aan te
raken: “Nu is uw ongerechtigheid verzoend”

Maar bij de vrijwillige offers - en dus ook bij het BRANDOFFER
wordt er heel nadrukkelijk een ander woord geschreven.

Bij dit offer is er dus sprake van een geur waar God de GEERE
rust - vreugde in kan vinden.

Het is de geur van vrijwillige overgave aan Hem.

Zoals God vreugde heeft in ieder mens die in zijn hart iets
kent van zelfovergave.

Als we tegen God zeggen: Vader, zie hier ben ik!

Heer - wilt U mijn Herder zijn.

“De Heer is mijn Herder - ik heb al wat ik nodig heb”

(3) Jezus

En om dit echt te begrijpen - om het echt dichtbij ons te
leven te halen dan zullen we beslist ook naar Jezus moeten
kijken. U weet nog wel? Die ene zin die mij zo triggerde. Ik
bedoel die woorden van Bramen-Bram: “Zonder ceremoniéle
wetten zullen we nooit Christus verstaan”.

Hoe zat dat bij Jezus? Wanneer brak de hemel open - en kon de
Vader zich niet meer inhouden toen Hij met vreugde zijn Zoon
zag in al zijn zelfovergave?

Dat was bijvoorbeeld bij de doop van Jezus.

Toen Jezus uit het water opsteeg - scheurde God de hemel

En dan lezen we: “En zie, een stem uit de hemelen zie: Dit is
Mijn geliefde Zoon, in Wie ik al mijn welbehagen heb”

En die laatste woorden kun je ook anders vertalen.



“In jou vind ik al mijn vreugde!”

God de Vader”: Als Hij dit offer van overgave van Zijn zoon
ziet dan kan Hij zich gewoonweg niet langer meer inhouden.

Dan kan het niet anders: of de hemel breekt open!

Want in Zijn trouw wil Gods zich weer over Zijn Schepping
kunnen verheugen. Heel diep in Zijn hart wil God als de
SCHEPPER dat o zo mooie refrein van het scheppingslied weer op
Zijn lippen kunnen nemen: “En zie het was zeer goed”

En als de VADER de volledige overgave van Jezus ziet - dan is
breekt er de JUBEL uit over Hem in de hemel.

En dat wil het BRANDOFFER ons leren.

Het brandoffer is dus een TOTAAL offer: Jezus wil zich in al
Zijn ijver laten opbranden voor de eer van Zijn Vader.

Zodat er gezegd over Hem kan worden: De ijver voor UW huis
heeft Hem doen verteren”

De instelling van het BRANDOFFER wil ons leren dat Jezus niet
alleen in de wereld is gekomen om het zonde probleem voor ons
op te lossen. En voordat u nu afhaakt: ik geef toe - dat is
het zond - en schuldoffer. Maar hebt u in de gaten dat de
nummers 4 en 5 uit dat rijtje van vijf.

En laten we eerlijk zijn.

Wij in onze traditie zouden daar mee begonnen zijn.

Eerlijk gezegd ben ook ik zo opgevoed.

Het eerste wat het offer ook bij mij oproept is het beeld wvan
de verzoening. Zo zijn wij dat gewend: “Werzoening door
voldoening”. “Hij in mijn plaats omdat ik anders de eeuwige
dood had moeten sterven”.

Op het kruis stierf Hij voor de schuld en zonde van de wereld

En begrijp me goed - dat laten we voluit staan.

Maar om Christus in al Zijn facetten te leren te verstaan (Wie
Hij - Wat Hij heeft gedaan): om dat te ontdekken: Dan zullen
alle VIJF offers in die ceremoniéle wet recht moeten doen.

(4) Vraag? GENESIS 1 of GENESIS 3

En vandaar dat ik - zo aan het eind van deze preek : U en jou
graag een vraag wil stellen. Een hele eenvoudige vraag.

Een vraag die vanmorgen echt een ieder kan begrijpen.

Het is de vraag: “Hoe begint uw Bijbel?”

Begint uw Bijbel met Genesis 1 (de schepping) of begint uw
Bijbel met Genesis 3 (zondeval).

En als u eerlijk bent dan weet u heel goed - dat er maar één
antwoord mogelijk is. U vind het toch niet vervelend als ik
zeg: ledere Bijbel (in welke vertaling je ook zult aandragen)
iedere Bijbel begint volgens mij in Genesis 1.



Genesis 1 !
De geschiedenis van de schepping van de hemel en de aarde.
Met als KROON op die schepping - de schepping van de MENS.

En om die schepping weer te laten glanzen is Christus gekomen.

Zodat wij met het oog op Hem met Paulus kunnen zeggen: “Want
wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij
daarin zouden wandelen (Eph 2:10)

God de Vader: Hij wil al Zijn vreugde ook in mij vinden.

En als het waar is wat BRAMEN-BRAM in zijn boek schreef:
“Zonder ceremoniéle wetten zullen we nooit Christus verstaan”.
Dan mag ik heel uitdagend op grond van vers 3 zeggen — dat Hij
dat Mannetije i1s zonder enig gebrek.

En dan heb ik Mannetje geschreven met een hoofdleter.

En ik bedoel dat heel eerlijk eerbiedig.

Jezus 1s dat mannetije dat zich vrijwillig aanbood: “Zie hier
ben Ik - Vader om Uw wil te doen”

(5) Slot

Vandaar dat we tot slot lezen dat de priester “DE KOP” - “ZIJN
POTEN” en “ZIJN INGEWANDEN” met water moest wassen.

Dat is het waterbad van het Woord.

Om zo — van top tot teen REIN en GAAF voor God zou zijn.

Het betreft dan drie terreinen:
(A) KOP

(B) DE POTEN

(C) DE INGEWANDEN

DE KOP : daarin zitten onze diepste gedachten
De POTEN : dat is onze handel en wandel
En de INGEWANDEN : daarin zitten onze diepste gevoelens

A: DE KOP
De kop met water gewassen!
Dat wil zeggen: hoe kijk je - waar kijk je naar - en met welke

ogen kijk je bijvoorbeeld naar een ander. Het oog raakt nooit
verzadigd van het zien. Maar zijn je ogen gewassen door het
waterbad van het Woord. Zodat je zicht kreeg op Hem.

Zodat je net zo genadevol bent gaan kijken naar een ander
zoals Hij dat telkens deed.

Maar naast onze ogen zit onze KOP ook de mond.
Welke woorden komen er over je lippen? Is je praat ten allen
tijde wel aangenaam voor God?



Eph 4:29 Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot
opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Om zo je woorden met
zout besprengd te laten?

En aan je kop zitten ook je oren?

Waar luister je naar - op Je Tablet - of je Iphone?

Is er temidden van al het mediageweld ook ruimte om te stem
van de Herder nog te horen.

B: Poten:

En hoe zit het met je poten?

Wandel je net zoals Hij gewandeld heeft?

Dat je iets kent van datgene wat Paulus schrijft: “dat je niet
meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de
zinloosheid van hun denken”

Om zeg maar in Zijn voetstappen te willen gaan.
Zoals de psalmist dat zingt:“Leer mij naar Uw wil te handelen,
ik zal dan in Uw waarheid wandelen”

C: Ingewanden:

En je ingewanden? Wat raakt je ten diepste in Jje hart?

Als de Heilige Geest je hart mag open snijden welke houding -
welke geur is er dan in je diepste binnenste van binnen?

Waar is je gevoelsleven op afgestemd.

Ben je fijngevoelig geworden voor Gods wil en stem in je
leven? Iemand zel het onlangs zo tegen mij: sinds dominee ik
meer in met het Nieuwe Leven bezig ben - kan ik mijn uren
declaratie voor mijn werk niet meer zo invullen als daarvoor.
Toen smokkelde ik elke dag nog wel eens een uurtje erbij.
Maar daar krijg ik nu een naar gevoel bij.

Dan ken je dus iets van het brandoffer. Dat ook je ingewanden
— je hele gevoelsleven als een offer wil branden voor Hem!

Het brandoffer is dus een totaal offer.
Er mag geen terrein zijn in ons leven waarvan Christus niet
zegt: Dat is wvan Mij

Het is een totaal offer. Alles moest worden verbrand tot een
lievelijke geur.

Alles? Nee - één deel van het dier werd niet verbrand.

Dat was de huid.

Inderdaad “De Huid” werd bewaard: om één reden! Zodat wij ons
met CHRISTUS kunnen bekleden

Amen



Orde van dienst LEXMOND

Voorzang: 138:1

Stil gebed
Votum en Groet

Aanvangstekst: Efeze 5:1-2

Zingen: OTH 178: 1,2,3

Wet van God
Zingen: Ps 86:6

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Leviticus 1: 1 -9 en 2 Kor 2:14-16

Collecte

Zingen: Ps 40: 3,4,5

Verkondiging nav Lev 1:9C “Het is een brandoffer, een
vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE”

Zingen: Ps 108:1

Dankgebed en voorbede

Slotzang: OTH 214:1,2,3,4

Zegen



Orde van dienst Herwijnen

Voorzang: Ps 107: 11 en 12

Stil gebed
Votum en Groet

Aanvangstekst: Efeze 5:1-2

Zingen: PS 89: 1, 3 en 4

Wet van God
Zingen: Ps 33:11

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Leviticus 1: 1 -9 en 2 Kor 2:14-16

Collecte

Zingen: Ps 40: 3,4,5

Verkondiging nav Lev 1:9C “Het is een brandoffer, een
vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE”

Zingen: Ps 108:1

Dankgebed en voorbede

Slotzang: Gez 175: 1,2, en 4

Zegen



In de orde die God legt in de wetgeving van de offers. begint
de HEERE zelf met de vrijwillige offers.

Zo lezen we het in vers 2 “Wanneer iemand van u de HEERE een
offergave wil aanbieden”. En dan even een streep onder het
woord “wil”. Het wil zeggen: Jje moet het zelf “willen”.

Zoals we dat lezen aan het eind van de Bijbel. Alleen diegene
die wil - die neme het water des levens om niet.

God wil dat we Hem in de 1¢ plaats vrijwillig dienen.

Om die reden lezen we dus allereerst over de instelling van
het brandoffer. Het brandoffer die ons twee dingen willen
leren. Dit offer spreekt allereerst van zelfovergave en
daarnaast van aanvaarding door God.

Zelfovergave. Het wil zeggen: “Vader: Zie hier ben ik!”
Laat mijn leven aangenaam zijn voor U

Dat is verborgen in ons tekstwoord. Waarin we lezen:
Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur VOOr
de HEERE

Letterlijk: “in rook doen laten opgaan”
Het is lievelijk woord waarin de naam NOACH in verborgen 1is.
Noach

Maar heel opmerkelijk bij het zondoffer wordt dan een ander
werkwoord gebruikt. Daar lezen we
Dat is verbranden in de zin van “verteren”.
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Het is mijn overgave aan U om Uw wil in mijn leven te zoeken.

En wat zo heerlijk is: wie zo tot Hem nadert wordt door Hem
aanvaard.
Zo is dus de opsomming in Leviticus. Weet u het nog?

Letterlijk betekend dit opschrift: “dit betreft de Levieten”.

Anders gezegd: Dit is bestemd voor de nakomelingen van Levi.
Inderdaad voor Levi!
Levi die de betekenis heeft “mijn hart”

En let dan op! God is allereerst op zoek naar ons hart!

God die ons straks op onze lippen laat leggen: “Mijn hart - o

hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid”

(3)

En ik wil er dan direct dit bij zeggen: Om die reden is Jezus

in de wereld gekomen. Let dan op! Jezus 1s niet alleen in de

wereld gekomen om het zondeprobleem voor ons op te lossen.

Ik wil niet oneerbiedig zijn. Maar “Hij was dat mannetje
zonder enig gebrek” waarvan we lezen in
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