Aantekeningen bij 2 Petrus

Vertaling naar origineel: https://bible-studys.org/Bible%20Books/2%20Petrus/Book%200f%202%20Petrus.html

Titel: De duidelijke aanspraak op auteurschap in 1: 1 van de apostel Petrus geeft de brief zijn
titel. Om het te onderscheiden van de eerste brief van Petrus, kreeg het de Griekse titel "Petrou B",
of 2 Petrus.

Auteur - Datum : De auteur van 2 Petrus is de apostel Petrus (zie inleiding tot 1 Petrus). In 1: 1 maakt
hij die bewering; in 3: 1 verwijst hij naar zijn eerste brief; in 1:14 verwijst hij naar de voorspelling van
de dood van de Heer (Johannes 21: 18-19); en in 1: 16-18) beweert hij bij de Transfiguratie te zijn
geweest (Matt. 17: 1-4). Critici hebben echter meer controverse veroorzaakt over het 2 auteurschap
en de rechtmatige plaats in de canon van de Schrift dan over enig ander boek uit het Nieuwe
Testament. De kerkvaders accepteerden het traag. Geen kerkvader verwijst naar 2 Petrus bij naam
tot Origenes aan het begin van de derde eeuw. De oude kerkhistoricus Eusebius nam slechts 2 Petrus
op in zijn lijst van betwiste boeken, samen met Jakobus, Judas, 2 Johannes en 3 Johannes. Zelfs de
leidende hervormers accepteerden het slechts aarzelend.

De vraag naar verschillen in Griekse stijl tussen de twee letters is naar tevredenheid

beantwoord. Petrus schreef dat hij een amanuensis, Silvanus, gebruikte in 1 Petrus (vergelijk 1 Petrus
5:12). In 2 Petrus gebruikte Petrus een andere amanuensis of schreef hij de brief zelf. De verschillen
in woordenschat tussen de twee letters zijn te verklaren door de verschillen in thema. 1 Petrus is
geschreven om lijdende christenen te helpen, 2 Petrus is geschreven om valse leraren aan de kaak te
stellen. Aan de andere kant zijn er opmerkelijke overeenkomsten in de woordenschat van de twee
boeken. De aanhef, "genade en vrede worden met u vermenigvuldigd", is in wezen hetzelfde in elk
boek. De auteur gebruikt woorden als 'dierbaar’, 'deugd’, 'uitstellen' en 'ooggetuige’', om maar een
paar voorbeelden te noemen, in beide letters. Bepaalde, nogal ongebruikelijke woorden in 2 Petrus
komen ook voor in Petrus 'toespraken in de Handelingen van de Apostelen. Deze omvatten
"ontvangen" (1: 1; Handelingen 1:17); "Godsvrucht" of "vroomheid" (1: 3, 6-7; 3:11; Handelingen
3:12); en "prijs" of "loon" van goddeloosheid of ongerechtigheid (2:13, 15; Handelingen 1:18). Beide
letters verwijzen ook naar dezelfde gebeurtenis in het Oude Testament (2: 5; 1 Petrus 3: 18-

20). Sommige geleerden hebben erop gewezen dat er tussen 1 en 2 Petrus evenveel overeenkomsten
zijn in de woordenschat als tussen 1 Timote(s en Titus, waarvan wordt aangenomen dat twee
brieven bijna algemeen door Paulus zijn geschreven. Beide letters verwijzen ook naar dezelfde
gebeurtenis in het Oude Testament (2: 5; 1 Petrus 3: 18-20). Sommige geleerden hebben erop
gewezen dat er tussen 1 en 2 Petrus evenveel overeenkomsten zijn in de woordenschat als tussen 1
Timotedls en Titus, waarvan wordt aangenomen dat twee brieven bijna algemeen door Paulus zijn
geschreven. Beide letters verwijzen ook naar dezelfde gebeurtenis in het Oude Testament (2: 5; 1
Petrus 3: 18-20). Sommige geleerden hebben erop gewezen dat er tussen 1 en 2 Petrus evenveel
overeenkomsten zijn in de woordenschat als tussen 1 Timotedls en Titus, waarvan wordt
aangenomen dat twee brieven bijna algemeen door Paulus zijn geschreven.

De verschillen in thema's verklaren ook bepaalde accenten, zoals waarom een brief leert dat de
wederkomst nabij is, en men behandelt de vertraging ervan. 1 Petrus, die vooral de lijdende
christenen dient, richt zich op de immanentie van Christus als een middel om de christenen aan te
moedigen. 2 Petrus, die met spotters te maken heeft, benadrukt de redenen waarom die op handen
zijnde terugkeer van Christus nog niet heeft plaatsgevonden. Andere voorgestelde verschillen die
door de critici zijn uitgevonden, zoals de tegenstelling tussen het opnemen van de opstanding van
Christus in de ene brief en de transfiguratie van Christus in de andere, lijken te zijn verzonnen.
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Bovendien is het schijnbaar irrationeel dat een valse leraar een valse brief zou schrijven tegen valse
leraren. In 2 Petrus komen geen ongebruikelijke, nieuwe of valse leerstellingen voor. Dus als 2 Petrus
een vervalsing was, zou het een vervalsing zijn die zonder reden door een dwaas is geschreven. Dit is
te veel om te geloven. De conclusie van de kwestie van het auteurschap is dat de schrijver, toen hij
de brief voorstelde en zichzelf Petrus noemde, de waarheid schreef.

Nero stierf in 68 na Christus, en de traditie zegt dat Petrus stierf in de vervolging van Nero. De brief is
mogelijk geschreven vlak voor zijn dood (1:14; ca. 67-68 n.Chr.).

Achtergrond - Instelling: Sinds het schrijven en verzenden van zijn eerste brief was Petrus zich steeds
meer zorgen gaan maken over valse leraren die de kerken in Klein-Azié infiltreerden. Hoewel deze
valse leraren al moeilijkheden hadden veroorzaakt, verwachtte Petrus dat hun ketterse leerstellingen
en immorele levensstijlen in de toekomst meer schade zouden veroorzaken. Zo schreef Petrus in een
bijna laatste testament (1: 13-15) om de geliefde gelovigen in Christus te waarschuwen voor de
leerstellige gevaren waarmee ze werden geconfronteerd.

Petrus zegt niet expliciet waar hij was toen hij deze brief schreef, zoals in 1 Petrus (1 Petrus

5:13). Maar de consensus lijkt te zijn dat Petrus deze brief schreef vanuit de gevangenis in Rome,
waar hij op het punt stond om te sterven. Kort nadat deze brief was geschreven, werd Petrus volgens
betrouwbare traditie gemarteld door ondersteboven te worden gekruisigd (zie opmerking bij
Johannes 21; 18-19).

Petrus zegt niets in de aanhef over de ontvangers van deze brief. Maar volgens 3: 1 schreef Petrus
nog een brief aan dezelfde mensen aan wie hij 1 Petrus schreef. In zijn eerste brief schreef hij dat hij
aan het schrijven was "aan degenen die als buitenaardsen verblijven, verspreid over Pontus, Galatia,
Cappadocié, Azié en Bithynia (1 Petrus 1: 1). Deze provincies lagen in een gebied van Klein-Azié, het
moderne Turkije. De christenen aan wie Petrus schreef waren meestal heidenen (zie opmerking bij 1:
1).

Historisch-theologische thema's: 2 Petrus is geschreven om de invasie van valse leraren in de kerk te
ontmaskeren, te dwarsbomen en te verslaan. Petrus was van plan christenen te onderwijzen hoe ze
zich tegen deze valse leraren en hun misleidende leugens moesten verdedigen. Dit boek is de meest
grafische en indringende uiteenzetting van valse leraren in de Schrift, alleen vergelijkbaar met Judas.

De beschrijving van de valse leraren is enigszins algemeen. Petrus identificeert geen specifieke valse
religie, cultus of onderwijssysteem. In een algemene karakterisering van valse leraren informeert hij
dat ze destructieve ketterijen onderwijzen. Ze ontkennen Christus en verdraaien de Schrift. Ze
brengen waar geloof in diskrediet. En ze bespotten de wederkomst van Christus. Maar Petrus was
net zo bezorgd om het immorele karakter van deze leraren te tonen als hij om hun onderwijs aan de
kaak te stellen. Hij beschrijft ze dus gedetailleerder dan hij hun doctrines beschrijft. Goddeloosheid is
niet het product van gezonde leer, maar van 'destructieve ketterijen' (2: 1).

Andere thema's voor deze brief zijn te onderscheiden te midden van Petrus's polemiek tegen de
valse leraren. Hij wilde zijn lezers motiveren om hun christelijke karakter verder te ontwikkelen (1: 5-
11). Daarbij legt hij wonderbaarlijk uit hoe een gelovige zekerheid van zijn redding kan krijgen. Petrus
wilde zijn lezers ook overtuigen van het goddelijke karakter van de apostolische geschriften (1: 12-
21). Tegen het einde van de brief geeft hij redenen voor de vertraging in de wederkomst van Christus
(3:1-13).

Een ander terugkerend thema is het belang van kennis. Het woord 'kennis' komt in een of andere
vorm 16 keer voor in deze 3 korte hoofdstukken. Het is niet te veel om te zeggen dat Petrus
'belangrijkste oplossing voor valse leer de kennis van de ware leer is. Andere onderscheidende



kenmerken van 2 Petrus zijn een nauwkeurige verklaring over de goddelijke oorsprong van de Schrift
(1: 20-21); de toekomstige vernietiging van de wereld door vuur (3: 8-13); en de erkenning van
Paulus 'brieven als geinspireerde Schrift (3: 15-16).

2 Petrus Hoofdstuk 1

We zullen in deze tweede brief vinden dat Petrus een waarschuwing schreef tegen valse
leraren. Petrus schreef de brief waarschijnlijk ergens tussen 67 en 68 na Christus

In de verzen 1-2 identificeert Petrus zichzelf met behulp van de Aramese "Sumeon" in plaats van de
bekendere Griekse Simon. Hij omschrijft zichzelf als 'een dienaar' (Griekse doulos, letterlijk 'slaaf') en
als 'een apostel’, iemand die met een opdracht is gestuurd.

2 Petrus 1: 1 "Simon Petrus, een dienstknecht en een apostel van Jezus Christus, aan hen die als
kostbaar geloof bij ons hebben verkregen door de gerechtigheid van God en onze Heiland Jezus
Christus:"

“Simon Petrus, een dienaar en een apostel”: Petrus identificeert zichzelf met een evenwicht tussen
nederigheid en waardigheid. Als dienstknecht stond hij op gelijke voet met andere christenen, een
gehoorzame slaaf van Jezus Christus. Als apostel was hij uniek, goddelijk geroepen en aangesteld als
ooggetuige van de opstanding van Christus.

Simon was de naam waarmee hij bekend was geweest, voordat hij Jezus ontmoette en volgde. De
naam Petrus was hem door Jezus gegeven. 'Petrus' betekent een steen. Dit is een algemene brief aan
Jood en heiden die Jezus als hun Redder hebben aanvaard. Petrus was zich zeer bewust van de grote
prijs die de Heer Jezus betaalde om zijn redding te kopen.

Petrus zag zichzelf als een slaaf, omdat Jezus hem kocht en betaalde met Zijn kostbare

bloed. "Apostel" betekent, zoals we al eerder hebben gezegd, ambassadeur. Redding is een geschenk
van God en Petrus legt die verklaring hier af wanneer hij zegt "verkregen als kostbaar geloof". We
ontvangen de gerechtigheid van Christus, wanneer we Jezus als onze Redder ontvangen.

“Aan hen”: De ontvangers van deze brief zijn dezelfde als degenen die de eerste brief van Petrus
hebben ontvangen (3: 1; 1 Petrus 1: 1).

'Verkregen' of ontvangen. Een ongebruikelijk woord dat vaak verwijst naar het verkrijgen van iets per
lot (Handelingen 1:17). Het kan 'bereiken door goddelijke wil' betekenen. Hier benadrukte Petrus dat
redding niet werd verkregen door persoonlijke inspanning, vaardigheid of waardigheid, maar puur uit
Gods genade kwam.

"Geloof": Petrus spreekt over een subjectief geloof, dwz de kracht van de christen om te geloven
voor zijn redding. Geloof is het vermogen om te geloven (Ef. 2: 8-9). Hoewel geloof en geloof de
menselijke kant van redding tot uitdrukking brengen, moet God dat geloof toch verlenen. God
initieert geloof wanneer de Heilige Geest de dode ziel wakker maakt als reactie op het horen van het
Woord van God. (Handelingen 11:21; Ef. 2: 8; Fil. 1: 2).

"Net als kostbaar geloof": Over het algemeen werd het Griekse woord dat vertaald is met "van
dezelfde soort" gebruikt om gelijke aan te duiden in rang, positie, eer, aanzien, prijs of waarde. Het
werd in de oudheid gebruikt bij vreemden en buitenlanders die in een stad gelijk burgerschap
kregen. Hier benadrukte Petrus dat christenen allemaal hetzelfde onschatbare reddende geloof
hebben ontvangen.



Er zijn geen eerste en tweede klasse christenen in spirituele, raciale of geslachtsonderscheidingen
(Galaten 3:28). Aangezien Petrus voornamelijk heidenen schreef, heeft hij misschien benadrukt dat
zij hetzelfde geloof hebben ontvangen als de joden (Handelingen 10: 44-48; 11: 17-18).

“Door de gerechtigheid”: het punt van Petrus is dat gelovigen dezelfde gave van redding delen omdat
Gods gerechtigheid aan hen wordt toegerekend. Die gerechtigheid erkent geen onderscheid tussen
mensen, behalve dat de zonden van sommigen zwaarder zijn dan andere. Dus, ze hebben niet alleen
geloof omdat God het hun geeft, ze worden alleen gered omdat God hun gerechtigheid toerekent
(Rom. 3:26; 4: 5; 2 Kor. 5:21; Fil. 3: 8-9) ).

“Van God en onze Heiland Jezus Christus”: De Griekse constructie heeft slechts één artikel voor deze
zin, waardoor de hele zin naar dezelfde persoon verwijst. Zo identificeert Petrus Jezus Christus als
zowel Redder als God (Jesaja 43: 3, 11; 45:15, 21; 60:16; Romeinen 9: 5; Kol. 2: 9; Titus 2:13; Heb. 1:
8).

We geven onze zonde aan Jezus en Hij geeft ons Zijn gerechtigheid. De enige manier waarop geloof
na gerechtigheid komt, is wanneer we de gave van geloof ontvangen. Er is geloof voor nodig om de
gerechtigheid van Christus te ontvangen. Dit is het geloof dat in onszelf wordt geactiveerd. Het
geloof is hier de overvloed aan geloof die we ontvangen als een geschenk van de Geest.

2 Petrus 1: 2 "Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus,
onze Heer"

"Kennis": Dit is een versterkte vorm van "kennis" die een grotere, grondiger en intiemere kennis
impliceert. Het kostbare geloof van de christen is gebaseerd op het kennen van de waarheid over
God (vers 3). Het christendom is geen mystieke religie, maar is gebaseerd op objectieve, historische,
geopenbaarde, rationele waarheid van God en bedoeld om begrepen en geloofd te worden. Hoe
dieper en breder die kennis van de Heer, hoe meer 'genade en vrede' worden vermenigvuldigd.

Dit is een zegen die Petrus spreekt over degenen die geloven. Hoe meer je van Jezus weet, hoe meer
vrede en genade je hebt. Jezus is de koning van de vrede. Als we vol zijn met Jezus, zijn we vol
vrede. Kennis is opgebouwd leren.

Verzen 3-4: "Zijn goddelijke kracht": is een titel voor God die wordt gebruikt door Joden die Hem zo
vereerden dat ze Zijn naam niet zouden uitspreken.

2 Petrus 1: 3 "Overeenkomstig zijn goddelijke kracht heeft ons alle dingen gegeven die betrekking
hebben op leven en godsvrucht, door de kennis van hem die ons tot heerlijkheid en deugd heeft
geroepen:"

"Zijn goddelijke kracht": "Zijn" verwijst naar Jezus Christus. De kracht van Christus is de bron van
voldoende en doorzettingsvermogen van de gelovige (Matt. 24:30; Marcus 5:30; Lucas 4:14; 5:17;
Rom. 1: 4; 2 Kor. 12: 9).

'Dat hoort bij het leven': de echte christen is eeuwig zeker van zijn redding en zal behouden en
groeien omdat hij al het nodige heeft ontvangen om het eeuwige leven te ondersteunen door de
kracht van Christus.

Een christen hoeft niet bang te zijn. De dingen van deze wereld zijn in ons voordeel, niet in ons
kwaad. Hij dacht zoveel aan ons dat Hij de wereld heeft gemaakt en alles wat erin en erop is, ten
behoeve van de mens. Hij bereidde de aarde voor om door de mens bewoond te worden. Vervolgens
maakte Hij de mens.



We hebben alle goedheid van de aarde om uit te putten, als we de kennis van God ontvangen en
gebruiken volgens Zijn wil. De kracht om de zegeningen te gebruiken komt doordat wij de kracht in
de naam van Jezus kennen. Hij gaf ons de aarde om te gebruiken, niet om te misbruiken. Jezus riep
ons om Zijn heerlijkheid en deugd te ontvangen.

“Godzaligheid”: Godvruchtig zijn is eerbiedig, loyaal en gehoorzaam jegens God leven. Petrus bedoelt
dat de oprechte gelovige God niet om iets meer zou moeten vragen (alsof iets dat nodig was om zijn
groei, kracht en doorzettingsvermogen te ondersteunen) ontbrak, om goddelijk te worden. Omdat hij
al alle spirituele middelen heeft om goddelijk leven te manifesteren, te ondersteunen en te
perfectioneren.

"Kennis van hem": "Kennis" is een sleutelwoord in 2 Petrus (verzen 2, 5, 6, 8; 2:20; 3:18). Door de
hele Schrift heen impliceert het een intieme kennis (Amos 3: 2). De kennis van Christus die hier wordt
benadrukt, is geen oppervlakkige kennis, of slechts een oppervlakkig bewustzijn van de feiten over
Christus, maar een oprecht, persoonlijk delen van leven met Christus, gebaseerd op bekering van
zonde en persoonlijk geloof in Hem (Matt. 7:21) ).

Wanneer we kennis van God krijgen, ontvangen we Jezus als Redder en is de hele aarde
onderworpen aan de naam van Jezus. We hebben de macht gekregen om die naam op aarde te
gebruiken. De rol die we hierin spelen, behalve dat we Jezus als onze Redder aanvaarden, is
wandelen in de redding die Hij voor ons heeft verschaft. 'Deugdzaam' betekent dat we trouw zijn aan
Jezus en zijn leringen.

'Geroepen tot heerlijkheid en deugd': deze oproep, zoals altijd vermeld in de nieuwtestamentische
brieven; is de effectieve oproep tot redding (1 Petrus 1:15; 2:21; 5:10). Deze reddende oproep is
gebaseerd op het inzicht van de zondaar in Christus 'geopenbaarde majesteit en morele
uitmuntendheid, wat bewijst dat Hij Heer en Heiland is. Dit houdt in dat er een duidelijke presentatie
moet zijn van Christus 'persoon en werk als de God-Mens in evangelisatie, die mensen tot redding
trekt (1 Kor. 2: 1-2). Het kruis en de opstanding onthullen het duidelijkst zijn 'heerlijkheid en
uitmuntendheid'.

2 Petrus 1: 4 "Waardoor ons buitengewoon grote en kostbare beloften worden gegeven: opdat gij
daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou zijn, ontsnappend aan de verderfelijkheid die
in de wereld is door lust."

"Grote en kostbare beloften": Dat wil zeggen, de beloften van overvloedig en eeuwig leven.

"Deelnemers aan de goddelijke natuur": deze uitdrukking verschilt niet van de concepten van
wederom geboren worden, van boven geboren worden (Johannes 3: 3; Jakobus 1:18; 1 Petrus 1:23),
in Christus zijn (Rom. 8: 1), of het huis van de Drie-eenheid zijn (Johannes 14: 17-23). De kostbare
beloften van redding leiden ertoe dat we Gods kinderen worden in het huidige tijdperk (Johannes 1:
2; Rom. 8: 9; Gal. 2:20; Kol. 1:27), en daardoor te delen in Gods natuur door het bezit van Zijn eeuwig
leven.

Christenen worden geen kleine goden, maar het zijn "nieuwe schepselen" (2 Kor. 5:17), en de Heilige
Geest leeft in hen (1 Kor. 6: 19-20). Bovendien zullen gelovigen op een grotere manier deelnemen
aan de goddelijke natuur wanneer ze een verheerlijkt lichaam als Jezus Christus dragen (Fil. 3: 20-21;
1 Johannes 3: 1-3).

'Ontsnapte aan de corruptie': het woord 'corruptie' heeft het idee dat er iets aan het ontbinden of
aan het vergaan is. "Escaped" toont een succesvolle vlucht tegen gevaar. Op het moment van



verlossing, ontsnapt de gelovige door zijn gevallen, zondige natuur aan de macht die de rotheid in de
wereld over hem heeft.

De beloften die God aan Abraham heeft gedaan, zijn voor iedereen die in Jezus gelooft.

Galaten 3:29 "En indien u Christus zijt, dan bent u Abrahams zaad en erfgenamen volgens de
belofte."

Het is ons geloof in Christus dat ons samen met de getrouwe Abraham erfgenamen maakt. Abraham
geloofde God en het werd Hem tot gerechtigheid gerekend. We geloven in de Heer Jezus Christus en
we zijn gekleed in Zijn gerechtigheid. Het hele Nieuwe Testament is een lijst met de beloften die aan
de gelovige zijn gedaan. Om de beloften te beérven, moeten we bewijzen dat we zonen van God zijn.

Christenen zijn volgelingen van en geloven in de Heer Jezus Christus. We moeten Christusachtig
worden. Wij moeten in feite Christus in ons en door ons laten leven. Wij zijn Zijn handen op deze
aarde. Als we naar de hemel gaan, zullen we zijn zoals Hij.

1 Johannes 3: 2 "Geliefden, nu zijn wij de zonen van God, en het zal nog niet verschijnen wat we
zullen zijn: maar we weten dat, wanneer hij zal verschijnen, we zullen zijn zoals hij; want we zullen
hem zien zoals hij is. "

Deze Schrift betekent gewoon dat we Zijn natuur (in ons geestelijk lichaam) zullen aannemen. We
hebben ons vlees en de begeerten van het vlees gekruisigd en Christus aangenomen.

Galaten 2:20 "lk ben gekruisigd met Christus: niettemin leef ik; toch leef ik niet, maar Christus leeft in
mij: en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij
liefhad, en gaf zichzelf voor mij. "

Verzen 5-7: In dit gedeelte spoort Petrus zijn lezers aan om te groeien tot geestelijke

volwassenheid. 'Voeg aan uw geloof toe' geeft de groeigebieden aan die volgen na redding. "Deugd"
is morele uitmuntendheid. "Kennis" is spirituele waarheid. 'Temperance' is zelfbeheersing. 'Geduld' is
uithoudingsvermogen. "Godzaligheid" is goddelijkheid. 'Broederlijke vriendelijkheid (Griekse
Filadelfia), is broederlijke liefde. 'Liefdadigheid' (Griekse agape) is wilskrachtige liefde. Dit proces is
een levenslange cyclus van spirituele groei voor alle gelovigen.

2 Petrus 1: 5 "En daarnaast, met alle ijver, voeg aan uw geloof deugd toe; en aan deugdkennis;"

Vanwege alle door God gegeven zegeningen (in de verzen 3-4), kan de gelovige niet onverschillig of
zelfgenoegzaam zijn. Zo'n overvloed aan goddelijke genade vereist totale toewijding.

'Alle ijver geven': dat wil zeggen: maximale inspanningen leveren. Het christelijke leven wordt niet
zonder moeite tot eer van God geleefd. Ook al heeft God zijn goddelijke kracht in de gelovige gestort,
de christen zelf moet elke gedisciplineerde inspanning leveren naast wat God heeft gedaan (Fil. 2: 12-
13; Kol. 1: 28-29).

"Voeg toe aan uw geloofsdeugd": Een andere manier om dit te zeggen is "In uw
geloofsvoorziening". 'Aanbod' is rijkelijk en genereus geven. In de Griekse cultuur werd het woord
gebruikt voor een koordirigent die verantwoordelijk was voor het leveren van alles wat nodig was
voor zijn koor. Het woord was nooit bedoeld om spaarzaam uit te rusten, maar om rijkelijk te
voorzien in een nobele prestatie.

God heeft ons geloof en alle genaden gegeven die nodig zijn voor godsvrucht (verzen 3-4). We
dragen daaraan bij door onze ijverige toewijding aan persoonlijke rechtvaardigheid.



Het eerste in Petrus 'lijst van deugden is een woord dat in het klassieke Grieks het door God gegeven
vermogen betekende om heroische daden te verrichten. Het betekende ook die kwaliteit van leven
waardoor iemand zich als uitstekend onderscheidde. Het betekende nooit een uitmuntende
excellentie of excellentie in houding, maar excellentie die in het leven wordt aangetoond. Petrus
schrijft hier over morele energie, de kracht die daden van uitmuntendheid verricht.

"Kennis": Dit betekent begrip, correct inzicht, waarheid goed begrepen en toegepast. Deze deugd
omvat een ijverige studie en het nastreven van de waarheid in het Woord van God.

We moeten oprecht proberen God te behagen in alles wat we doen. 'lJverig zijn in ons werk' zou
betekenen dat we volledig toegewijd zijn aan de taak. We moeten niet alleen hoorders van het
Woord zijn, maar ook doeners van het Woord. De wandel van een christen moet deugdzaam zijn. We
moeten heilig wandelen voor onze Heer.

Deugdzaam wandelen zou betekenen dat we in ons hart hadden besloten om recht voor onze God te
doen. Deugdzaam zijn, zonder te weten wat Gods wil is, is onmogelijk. Om in de wil van God te
wandelen, moeten we weten wat Zijn wil is. We leren wat Zijn wil is door Zijn Woord te

bestuderen. Kennis van het Woord van God geeft ons de mogelijkheid om te weten wat Zijn wil is.

2 Petrus 1: 6 "En tot matigheid kennis; en geduld matigheid; en geduld godzaligheid;"

Als we wandelen in de kennis van het Woord van God, zullen we in alle dingen gematigd

zijn. 'Matigheid' betekent in dit geval zelfbeheersing. Het betekent ook matig. De manier waarop ik
dit graag zeg is: "laat je geest je vlees beheersen". Geduld is een moeilijk te leren les. Geduld komt
door verdrukking.

"Zelfbeheersing": letterlijk "zichzelf vasthouden". In de tijd van Petrus werd zelfbeheersing gebruikt
bij atleten die zelfbeheersing en zelfdiscipline moesten hebben. Een christen moet dus het viees, de
hartstochten en de lichamelijke verlangens beheersen, in plaats van zich door hen te laten beheersen
(1 Kor. 9:27; Gal. 5:23). Morele uitmuntendheid, geleid door kennis, disciplineert verlangen en maakt
het de dienaar, niet de meester, van iemands leven.

"Geduld": dat wil zeggen, geduld of uithoudingsvermogen bij het doen van het goede, nooit
toegeven aan verleiding of beproeving. Doorzettingsvermogen is die spirituele uithoudingsvermogen
die zal sterven voordat het toegeeft. Het is de deugd die kan blijven bestaan, niet alleen met
berusting, maar met een levendige hoop.

Je wil aan God overgeven en Hem de controle over je leven geven, leidt tot godsvrucht.
2 Petrus 1: 7 "En tot broederlijke vriendelijkheid en tot broederlijke goedheid."

"Broederlijke vriendelijkheid": letterlijk broederlijke genegenheid, wederzijds offer voor elkaar (1
Johannes 4:20). Naastenliefde is liefde (zie 1 Kor. 13, het hoofdstuk over liefde).

Dit alles verklaart de groei in genade die een christen moet doen.

Jezus zei in 1 Johannes 4:20 "Als iemand zegt: ik heb God lief en zijn broer haat, is hij een leugenaar:
want wie zijn broer niet liefheeft die hij heeft gezien, hoe kan hij God liefhebben die hij niet heeft
gezien ? "

'Liefdadigheid' werd hier vertaald uit het woord 'agape’, wat een speciale liefde betekent. Het is als
de liefde van God. Het is liefde niet vanwege wat je voor mij kunt doen, maar liefde om niets terug te
willen.



2 Petrus 1: 8 "Want als deze dingen in u zijn en overvloedig zijn, maken zij [u] dat u niet
onvruchtbaar of onvruchtbaar zult zijn in de kennis van onze Heer Jezus Christus."

'Noch onvruchtbaar' betekent inactief, indolent en leeg zijn (Titus 1:12; James 2: 20-22). Met het
toenemen van deze deugden in iemands leven (verzen 5-7), zal een christen niet nutteloos of
ineffectief zijn.

"Noch onvruchtbaar": Betekenis onproductief (Matt. 13:22; Ef. 5:11; 2 Thess. 3:14; Judas 12). Als
deze christelijke eigenschappen niet aanwezig zijn in het leven van een gelovige (verzen 5-7), zal hij
niet te onderscheiden zijn van een boosdoener of een oppervlakkige gelovige. Maar wanneer deze
eigenschappen toenemen in het leven van een christen, is er de manifestatie van de "goddelijke
natuur" binnen de gelovige.

Als deze dingen in je zijn, ben je vervuld van Christus. Daarbij heb je de aard van Christus
aangenomen. Wanneer u Christus in Zijn volheid aanneemt zoals hier wordt gesproken, heeft u de
geest van Christus aangenomen. Je laat de Heilige Geest je alle dingen leren.

Uw kennis van de Heer Jezus Christus zal vol zijn, omdat Hij in u woont. De naam "Heer Jezus
Christus" betekent dat je Hem hebt geaccepteerd als je Redder en je Heer. Je realiseert je ook dat Hij
de Gezalfde van God is, de Messias.

2 Petrus 1: 9 "Maar wie deze dingen niet heeft, is blind en kan van verre niet zien en is vergeten
dat hij van zijn oude zonden is gereinigd."

'Deze dingen worden genoemd (in de verzen 5-7).

“Blind en kan niet van veraf zien”: Een belijdende christen die de bovengenoemde deugden mist, kan
daarom zijn ware geestelijke toestand niet onderscheiden en kan daarom geen zekerheid hebben
over zijn redding.

"Vergeten": het niet ijverig streven naar spirituele deugden leidt tot geestelijk geheugenverlies. Zo
iemand die zijn geestelijke toestand niet kan onderscheiden, zal geen vertrouwen hebben in zijn
geloofsbelijdenis. Hij kan worden gered en alle zegen van de verzen 3-4 bezitten, maar zonder de
voortreffelijkheid van de verzen 5-7, zal hij in twijfel en angst leven.

Het is heel gevaarlijk om niet in God te groeien. De eenmalige ervaring van redding is niet
genoeg. We groeien in Christus of we gaan achteruit. We zullen nooit stilstaan. Let op, het woord
"oud" houdt verband met zonden. Te leven zoals de wereld leeft nadat je gered bent, zal je
wegtrekken van je redding.

Redding is een dagelijkse wandeling door het leven en groeit elke dag meer zoals Jezus. lets anders
doen zal niet werken. We kunnen door de wereld verblind worden als we niet oppassen en de
vergeving die we in Christus hebben ontvangen, vergeten.

Verzen 10-11: "Gij zult nooit vallen". De auteur verwijst niet naar vallen uit redding, maar naar falen
in het christelijke leven.

'Het eeuwige koninkrijk' verwijst naar het eeuwige rijk van God waar Jezus de onbetwiste Heerser
is. Het staat synoniem voor de hemel. Degene die de deugden van de verzen 5-7 verwerft, zal dus
een rijke erfenis in de hemel hebben.

2 Petrus 1:10 "Daarom, broeders en zusters, doe er alles aan om uw roeping en verkiezing zeker te
stellen: want als u deze dingen doet, zult u nooit vallen:"



“Geef ijver om uw roeping en verkiezing zeker te stellen”: dit drukt de schot in de roos uit waarop
Petrus heeft geschoten (in de verzen 5-9). Hoewel God “zeker” is van wie Zijn uitverkorenen zijn en
hen een eeuwig veilige redding heeft gegeven, heeft de christen misschien niet altijd zekerheid over
zijn redding. Veiligheid is de Heilige Geest die onthuld is dat redding voor altijd is. Zekerheid is het
vertrouwen van iemand dat hij die eeuwige redding bezit.

Met andere woorden, de gelovige die de bovengenoemde spirituele eigenschappen nastreeft,
garandeert zichzelf door spirituele vrucht dat hij werd geroepen (Rom. 8:30; 1 Petrus 2:21) en door
God gekozen (1 Petrus 1: 2) om redding.

"Val nooit": als de christen de door Petrus opgesomde eigenschappen nastreeft (vers 5-7), en ziet dat
zijn leven nuttig en vruchtbaar is (vers 8), zal hij niet struikelen over twijfel, wanhoop, angst of
vragen, maar geniet de verzekering dat hij gered is.

We moeten dagelijks ons kruis opnemen en Jezus volgen.

Johannes 8:12 "Sprak Jezus opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld: hij die mij volgt,
zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben."

1 Johannes 1: 7 "Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap
met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."

Dit is gewoon zeggen, neem een besluit om met Jezus te wandelen en dwaal nooit van die wandeling
af. Als ik in Jezus ben en Hij in mij is, kan ik niet vallen.

2 Petrus 1:11 "Want zo zal u overvloedig worden bediend in het eeuwige koninkrijk van onze Heer
en Heiland, Jezus Christus."

"Toegang ... u rijkelijk bediend in het eeuwige koninkrijk": Toegewijde christenen, die groeien en
vruchtbaar worden, cultiveren door Gods voorziening en macht de belangrijkste eigenschappen van
geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, geduld, godsvrucht, broederlijke vriendelijkheid en
broederlijke liefde, zal nooit struikelen of vallen.

Petrus stapelt de woorden op om vreugde te brengen aan het hart van de vermoeide christen. Een
overvloedige toegang tot de eeuwige hemel is de hoop en realiteit voor een christen die hier op
aarde een getrouw, vruchtbaar leven leidt. Het punt van Petrus is dat een christen die de lijst van
deugden nastreeft (verzen 5-7), niet alleen zekerheid zal genieten in het heden, maar een volledige,
rijke beloning zal krijgen in het toekomstige leven (1 Kor. 4: 5; Openb. 22:12) ). Er wacht een
volledige beloning op de getrouwe, godvruchtige gelovige in Christus 'eeuwige koninkrijk (zie Efeziérs
2:6-7).

Er is maar één weg naar de hemel. Het is door geloof in de Heer Jezus Christus.

Johannes 14: 6 "Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de
Vader dan door mij."

Daniél 7:27 "En het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid van het koninkrijk onder de hele
hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, wier koninkrijk een
eeuwig koninkrijk is, en alle heerschappijen zullen dienen en gehoorzaam hem. "

Jezus opende de weg voor iedereen die zou geloven, toen Hij Zijn lichaam aan het kruis gaf. De deur
naar de hemel en de troon van God werden geopend, toen de sluier van de tempel van boven naar
beneden werd gescheurd. Jezus opende die deur voor ons.



Mattels 27:51 "En zie, de sluier van de tempel scheurde in tweeén van boven naar beneden; en de
aarde beefde en de rotsen scheurden;"

Er is maar één ding dat je naar de hemel zal brengen. Kijk met mij naar de volgende verzen die het zo
goed uitleggen.

Romeinen 10: 9-10 "Als u met uw mond de Here Jezus zult belijden en in uw hart zult geloven dat
God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u worden gered." 'Want met het hart gelooft de mens in
rechtvaardigheid; en met de mond wordt belijdenis gedaan tot redding.’

2 Petrus Hoofdstuk 1 Vragen

1. Wat is het thema van deze tweede brief?

2. Wie heeft deze brief geschreven?

3. Wanneer is deze brief ongeveer geschreven?

4. Wanneer werd de naam Simon voor Petrus gebruikt?

5. Wat betekent de naam "Petrus"?

6. Aan wie is deze brief geschreven?

7. Waarom zag Petrus zichzelf als een slaaf?

8. Wat betekent "apostel"?

9. Wanneer ontvangen we gerechtigheid?

10. Welke zegen sprak Petrus over hen?

11. Wat is kennis?

12. Waarom zou de christen niet bang zijn?

13. Wat deed God voor de mens, zelfs voordat Hij de mens maakte?
14. Wat betekent "deugdzaam"?

15. Wat moeten we doen om de erfenis te ontvangen die God ons heeft gegeven?
16. Wat moeten we toevoegen aan ons geloof?

17. Wat zou het betekenen om "ijverig te zijn in ons werk"?

18. Wat moeten we eerst doen om in de wil van God te wandelen?
19. Hoe weten we wat Zijn wil is?

20. Wat betekent "matigheid" in vers 6?

21. Wat was het woord "liefdadigheid", in vers 7, vertaald uit?

22. Wat betekent "agape"?

23. In het groeiproces als christen hebben we de van Christus aangenomen.
24. Hoe kunnen we verblind worden als we christen zijn?

25. Wat reinigt ons van alle zonde?



26. Wie is onze weg naar de hemel?

27. Wanneer werd de deur naar de troon van God voor ons geopend?



